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Zondag 7 januari - nieuwjaarsconcert

De start van het nieuwe jaar begon verrassend. Door overmacht kon onze organist het
geplande nieuwjaarsconcert niet spelen. Onze voorzitter Paul De Maeyer toverde op
meesterlijk wijze een improvisatie concert uit zijn vingers (en voeten), wat door iedereen
gewaardeerd werd. Op de daaropvolgende receptie was er tijd voor nieuwjaarswensen
en een gezellige babbel.

Zondag 4 februari - Hommage aan Herman Roelstraete

Met steun van de Herman Roelstraete stichting brachten we dit mooie concert, als tweede
evenement dit jaar.

De virtuoze organist Eric Hallein bracht ons werken van eigen bodem van Herman
Roelstraete, Adriaan Willaert, Willy Ostyn, César Franck en Jacques Nicolas Lemmens.

Zondag 4 maart - orgelwandeling Gent

De weergoden waren ons deze keer goed gezind
want na dagen van besneeuwde wegen was de dooi
ingetreden. Voor onze organisten was het echter
geen lachertje om hun ledematen soepel te houden,
de temperatuur in sommige kerken was uitzonderlijk
laag door de vorst van de voorbije dagen. Paul Oyen
was onze gids door de tijd met weetjes en
bijzonderheden over elk kerkgebouw.

In de Sint-Martinuskerk, Ekkergem bracht Toon
Pillaert ons neobarokmuziek. Toon heeft een
bijzondere affiniteit met deze muziekstijl en bracht
het publiek dichter bij minder gekende werken.




Lodewijk Mispelon bracht werken van Nicolas Lemmens,
Johann Sebastiaan Bach, en Felix Mendelssohn-Bartholdy aan
het Deprez-orgel in de Sint-Jan-Baptistkerk. Het Deprez-orgel
heeft een bijzondere uitstraling voor romantische literatuur.
Lodewijk slaagde erin ons deze muziekstukken op een prachtige
wijze te brengen, niettegenstaande verkleumde vingers door de
zeer lage temperaturen.

In de Sint-Elisabethkerk was Stan Van Rompay aan
de beurt op het orgel met heel oude materialen
(17% eeuw), hergebruikt door Van Peteghem,
later werd het omgebouwd door Mahauden in
romantische stijl. Stan voelt zich thuis op dit orgel
en bracht ons werken van Jan Pieterszoon
Sweelinck, Girolamo Frescobaldi en Johann
Sebastiaan Bach.

Aangekomen in de verwarmde Sint-Stefanuskerk was het genieten van een bijzonder
werk.

THE PLANETS van Gustav Holst, bestaande uit vier delen:

Mars, The Bringer of War;

Venus, The Bringer of Peace:

Jupiter, The Bringer of Jollity.

Uranus, The Magician.

Daarna volgde een in de orgelwereld zeldzaam vierhandige improvisatie geinspireerd op
de filmmuziek van “Interstellar”. Dit alles op meesterlijke wijze uitgevoerd door Sandra
Van Der Gucht en Johan Famaey.

Als afsluiter was er een rondleiding in het klooster met
toelichting door Paul Oyen.




Paasmaandag 2 april - orgelexcursie

Op tweede paasdag bezochten we kerken in Eke, Balegem, Scheldewindeke en
Qosterzele

Aan het orgel te Eke bracht Kevin Hendrickx enkele misdelen van Francois Couperin uit
Messe pour les paroisses aan het orgel, terwijl Paul De Maeyer de zang verzorgde.

In Balegem hoorden we het prachtige Delmotte-orgel
bespeeld door Stefaan Schampheleer en zalige liederen voor
de paastijd gezongen door Herman De Mil.

We hoorden werk van Alexandre Guilmant, Giulio Caccini,
Ludwig van Beethoven, Samuel Wesley, Antonio Vivaldi,
Giacomo Puccini en César Franck.




Aangekomen te Scheldewindeke
werden we ondergedompeld in een
sprookje van de Gebroeders Grimm
verteld door Els De Smet en begeleid op
het Pels-orgel door Ingrid Buyl met een
prachtige uitvoering van een selectie uit
Opus 83 en Opus 86 van Sigfrid Karg-
Elert. Er werd een echte sprookjessfeer
gecreéerd passend bij het
paasgebeuren.

Na een heerlijke mattentaart met koffie op een door Roland Van Liefferinge uitgekozen
locatie, en dit was terug een voltreffer, zetten we onze tocht verder met de Nostalbus naar

Qosterzele.

Arina Tsytlenok verraste ons met een Vlaams concert met een Wit-Russisch accent op het

mooie Van Peteghem-orgel.

Ze bracht op een prachtige wijze werk van Jan Pieterzoon Sweelinck, Abraham van den

Kerckhoven en Peeter Cornet.




Zondag 6 mei - examenrecital

De studenten van academie De Kunstbrug zetten terug hun beste beentje voor tijdens
hun openbare examen in de Sint-Stefanuskerk met mooie resultaten.

Zondag 3 juni - openbare proef

Ook de studenten van de orgelopleiding aan het Gentse Conservatorium gaven het beste
van zichzelf tijdens hun openbare proef in de Sint-Stefanuskerk.

Zondag 24 juni - orgelexcursie

We trokken erop uit met twee nostalbussen naar het Waasland, Sint-Gillis-bij-
Dendermonde, Sint-Nicolaaskerk, Sint-Niklaas, Sint-Niklaas Tereken met als
eindbestemming de Onze-Lieve-Vrouw kathedraal Antwerpen. Deze excursie stond in het
teken van Bach in Vlaanderen

Onze eerste stopplaats was de Sint-Egidiuskerk, Sint-Gillis-bij-Dendermonde waar we het
Marcussen-orgel beluisterden met bespeling door Katrien Mannaert. Ze bracht ons in
vervoering met werken van Bachs Praeludium in G, BWV 541, Triosonate in d, BWV 527,
Andante,Adagio e dolce, "Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ, BWV 649 en Passacaglia in
¢, BWV 582. De inleiding werd verzorgd door spreker Aimé Stroobants.
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Vervolgens brachten we een bezoek aan de Sint-
Nicolaaskerk, Sint-Niklaas. Het orgel van de hoofdkerk
werd ontworpen door Antoon Fauconnier en Jozef
Braekmans en werd gebouwd door Jean Pierre Draps
en Flentrop orgelbouw uit Zaandam.

Een groot Bach-orgel met een geweldige uitstraling!
Met titularis-organist Joost D’hont genoten we van
volgende prachtige werken:

Komm, heiliger Geist, Herre Gott (Dietrich
Buxtehude);
Liebster Jesu wir sind hier;
Concerto in a-Moll nach Vivaldi, BWV 593, Adagio;
Nun freut euch, lieben Christen;
Fuga sopra: "Durch Adams Fall ist ganz verderbt”;
Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639
(Orgelblchlein);
Herzlich tut mich verlangen, BWV 727
(Orgelblchlein);
Nun komm der Heiden Heiland, BWV 659
(Orgelblchlein);
Fugain C, BWV 547

Onze volgende halte was Sint-Jozefkerk te Sint-
Niklaas Tereken. Het orgel in Sint-Niklaas
Tereken is van Jean-Pierre Draps. De intonatie
gebeurde door Gert Van Buuren en Jean-Pierre
Draps. Het pijpwerk werd grotendeels gemaakt
in het atelier van Ghislain Potvlieghe-De Maeyer
uit Denderwindeke.

Het orgel is er een in Noord-Duitse stijl.
Organist Christophe Bursens bracht op
indrukwekkende wijze:

Toccata lll in G (Johann Jakob Froberger);
Canzona, BWV 588;

Vater unser (Georg Béhm);

Praeludium in g, BuxWV 163 (Dietrich
Buxtehude);

Partita sopra “O Gott du frommer Gott”, BWV
767

Partita | en Il;

Praeludium in ¢, BWV 549.



Na het nuttigen van een lichte maaltijd reden we door naar de Onze-Lieve-Vrouw
kathedraal Antwerpen.

Organist Peter Van de Velde ging voluit op beide prachtige orgels en zorgde ervoor dat
onze Bach in Vlaanderen excursie met een crescendo in schoonheid eindigde.

Op het Metzler-orgel

Fantasia super "Komm heiliger
Geist”, BWV 651, An Wasserflussen
Babylon, BWV 653, Concerto in d-
moll nach Vivaldi, BWV 596,

Grave,Fuga,Largo e spiccato

Op het Schyven-orgel

Chaconne d-Moll (uit Partita Il, BWV 1004), arr. A. Landmann
Jesu bleibet meine Freude (uit Kantate BWV 147) arr. M. Duruflé
Loure (Bourrée uit Cellosuite BWV 1009) arr. J. Callaerts
Mattheus-Final (uit Bachs memento) Charles-Marie Widor



